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Wie van jullie heeft zo’n kalender 
op het toilet hangen met voor elke 
dag een boodschap? Wij hebben 
de ‘Weet’, en een paar weken 
geleden kwam het thema 
barmhartigheid langs. Wat maakt 
iemand een ‘barmhartige 
Samaritaan’? 

In 1973 werd er een experiment 
uitgevoerd met de vraag: “Wat maakt dat 
je meer of minder barmhartig bent?” Zijn 
het de omstandigheden, en zo ja, welke? 
Of is het meer iets in je karakter? Ligt er 
een religieuze motivatie onder? 

Ik vond het een interessante vraag, want 
willen we niet allemaal als de ‘barmhartige 
Samaritaan’ zijn? En ligt er niet voor ons 
allemaal een opdracht in de slotzin van de 
Heer Jezus in Lucas 10:25: “Doet u dan 
voortaan net zo.”? De kern en de 
conclusie van het experiment: De mate 
waarin je tijd & andere verplichtingen hebt 

bepaalt in grote mate of je barmhartigheid 
bewijst of niet. Geen ‘rocket science’ 
natuurlijk, maar - in mijn eigen woorden - 
meer de vraag of je beschikbaar bent: 
Heb je oog en tijd om de ander te zien? 

DUS: HEB JIJ TIJD EN BEN JE 
BESCHIKBAAR? 

Voor ons was het weer even een spiegel: 
Zie ik de mensen om me heen nog écht 
of ga ik van meeting naar meeting? Neem 
ik de tijd om met iemand op te trekken 
die gewoon even z’n verhaal kwijt wil? 
Luister ik dan met aandacht of ben ik met 
m’n hoofd eigenlijk bij mijn takenlijst? Kan 
ik het opbrengen om er écht te zijn, me 
écht te laten raken door een situatie, mee 
te huilen, zonder de oplossing voor 
handen te hebben? 

Ben ik een ‘barmhartige Samaritaan’? Ik 
wil dat zijn! Dus maak ik aanpassingen in 
m’n agenda, duren mijn meetings langer, 
en probeer ik echt even door te praten als 

iemand “Hoe gaat het?” vraagt. Sluit ik 
mijn ontmoetingen vaak af met gebed - 
samen omhoog kijken. 

Dat heeft overigens veel met 
discipelschap te maken. Samen omhoog 
kijken naar de Meester Jezus. Zijn 
voorbeeld volgen, en vanuit Zijn 
perspectief kijken naar de situatie waarin 
ik zit en naar de dingen die om me heen 
gebeuren. Zó Jezus volgen. 

Dat wensen wij jou ook toe. Geniet van 
deze brief. Er is veel te vertellen over de 
mooie dingen die God doet. 

Dank mee, bid mee en misschien is er wel 
iets bij waar jij mee aan de slag kunt in je 
eigen leven, in je buurt, op je school, werk 
of in je gemeente. 

Enjoy! 

P.S. Wil je het kalenderblaadje graag zelf lezen? Laat 
het ons even weten! 
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ONS GEZIN 

Met veel dankbaarheid schrijven we dat 
het goed met ons gaat. Joy, Micha en 
Amy zitten op hun plek op school en zijn 
alweer halverwege het jaar. Voor Amy is 
dat extra bijzonder omdat ze groep 8 
afrondt en er daarmee een einde komt 
aan de basisschooltijd. Niet alleen voor 
haar, maar ook voor ons als gezin. 
Samen met de kids oriënteren we ons 
op vervolgonderwijs: met Amy 
bezochten we een aantal middelbare 
scholen, Joy oriënteert zich op 
conservatoria/universiteiten en Micha 
heeft dit jaar zijn profielkeuze. Bid dat ze 
elk op een plek komen die past bij wie 
ze zijn en de plannen die de Heer voor 
hen in petto heeft. Talitha en ik genieten 
van elkaar. Maatjes, collega’s, vrienden. 
Dankbaar om samen op te trekken, 
schouder aan schouder te dienen en 
elkaar aan te vullen. 

Als gezin willen we in onze buurt de 
liefde van de Heer laten zien. Al een 
poos geleden startten we, samen met 
vrienden, een buurt-app en we merken 
hoe dit het contact op het plantsoen 
bevordert en we mensen wat beter leren 
kennen door een koffie-momentje, een 
burendag, een helpende hand bij het 
klussen, even elkaars ladder lenen, de 
lichtjestocht. Maar ook in het contact 
met onze ernstig zieke buurman en zijn 
vrouw een paar huizen verderop. Of als 
er opeens een diepere connectie over 
‘samen bidden tot God’ ontstaat met 
onze moslimbuurman een paar huizen 
verder, toen hij afgelopen week opeens 

iemand op het plantsoen moest 
reanimeren en we in gesprek raakten. 
Ons gebed is dat er door deze van-hart-
tot-hart-contacten die op zo’n moment 
ineens ontstaan, iets mag groeien. 
Jezus is Heer - ook van dit plantsoen.. 

Vorige week was er een prachtige 
gelegenheid om weer mee te doen met 
een lichtjestocht. Danken jullie mee?
Meer dan 150 kinderen & volwassenen 
wandelden door de wijk langs de huizen 
waar deze weken allerlei kerststallen te 
zien zijn. Stukjes van het kerstverhaal 
werden gedeeld en er was tijd voor wat 
lekkers en een praatje. Mart-Jan, Micha 
en Amy stonden voor ons huis met een 

vuurkorf, een muziekje, marshmallow en 
broodjes knakworst. 

Op zondagen mag Mart-Jan met 
regelmaat met het woord dienen in 
andere gemeenten. Ook hier maken we 
komend jaar wat aanpassingen in onze 
agenda zodat er een goede balans is 
tussen elders spreken en in onze eigen 
gemeenschap en community in 
Hilversum zijn. Mart-Jan geniet er enorm 
van om mensen te inspireren en te 
motiveren. Samen opnieuw kijken naar 
Gods woorden en ze binnen laten 
komen op een manier die aansluit bij het 
‘nu’ en handvatten geeft voor deze tijd. 
Soms ervaren we strijd. Het hoort erbij. 
Bidden jullie mee? 

VRIENDSCHAP 

Afgelopen november reisde Talitha naar 
Cambodja (later meer daarover) en 
bezocht ze een vriendin & collega in 
Maleisië. Ze trekken al langer samen op 
en bemoedigen elkaar in het werk voor 
de Heer. Normaal online, maar nu Talitha 
in Cambodja was konden ze, met een 
korte vlucht, een aantal dagen live met 
elkaar optrekken. Wat is de gave van 
vriendschap een kostbaar geschenk. 
En - even terug naar de titel van deze 
nieuwsbrief - wat is het belangrijk om 
daar tijd voor te maken. Zo proberen 
we, ook dichterbij huis, op te lopen met 
verschillende mensen. Een belletje. Een 
maaltijd. Een luisterend oor. Met één 
vriend van Mart-Jan was het een tijd 
best zoeken naar de goede connectie 
en ontdekten we laatst hoe een spelletje 
schaken verbinding creëert. Als iemand 
trouwens nog tips heeft om daar beter 
in te worden (het schaken…);) 

“Practice what you preach” - 
Alongsiders delen, Alongsiders leven. 
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Praktische gegevens 
 

Ons adres in Nederland:

Mart-Jan en Talitha van der Maas 
Jadeplantsoen 29 
1339 EK Almere 

Tel: +31 6 4840 5262 
@ : amvdmaas@me.com  
W : www.2followus.com 

 

Financiële ondersteuning:

Alongsiders betaalt ons geen salaris. 
Voor de financiële kant van ons werk 
zijn we afhankelijk van giften.  

Als je ons op financieel wilt 
ondersteunen kun je je gift overmaken 
naar het volgende rekeningnummer: 

Stichting Nehemia (ANBI) o.v.v: 
Project Alongsiders Nederland 

IBAN: NL66 SNSB 0931 7011 39 
BIC: SNSBNL2A

Gebeds-app 
Elke week sturen we een 
actueel en concreet gebedspunt via 
What’s App. Wil je ook graag op 
deze manier meebidden? Stuur ons 
dan even een berichtje met je naam 
en telefoonnummer.

mailto:amvdmaas@me.com
http://www.2followus.com


SCHRIJFPROJECT OVER 
DISCIPELSCHAP 

Mart-Jan is na de zomer begonnen met 
een nieuw schrijfproject. Wellicht 
herinner je je nog dat hij een aantal jaar 
geleden 'De diamant van discipelschap’ 
schreef. Dit boek werd goed ontvangen, 
en er ligt al een tijd een verlangen hier 
iets aan toe te voegen: Wat doet God in 
de levens van mensen terwijl ze Jezus 
volgen, en wat kan ik daarvan leren? 
Getuigenissen delen die God eren en 
ons helpen spiegelen en ons inspireren. 
Inmiddels is het project lekker onderweg 
en heeft Mart-Jan ongeveer 10 verhalen 
verzameld: 10 toffe PODcasts. De 
komende periode is een tijd van 
schrijven, knutselen met woorden: leuk 
én intensief. 

Wat heel leuk is aan dit project is dat het 
in samenwerking is met anderen die ook 
hart hebben voor discipelschap - een 
collectief dus. Samen willen we door 
POD Casts, foto’s, muziek, een website 
en meer, deze 10 verhalen vertellen. Ik 
hoop dat ik je een beetje nieuwsgierig 
heb gemaakt. Je hoort er later meer 
over..! 

Bidden jullie mee voor dit project? De 
hoop en het verlangen is dat het in de 
eerste helft van 2025 afkomt en 
uitgegeven kan worden. 

ALONGSIDERS 

Wereldwijd gebeurt er ontzettend veel. 
De beweging groeit als kool: afgelopen 
jaar met 300%… De verhalen die we 
terughoren over wat er zoal gebeurt 
geven veel reden tot dank. De foto 
bovenaan deze nieuwsbrief is zo’n 
voorbeeld: een Cambodjaan jongere die 
optrekt met zijn jongere ‘broer’. Zo gaaf! 
Tegelijk vraagt deze groei om 
aanpassingen binnen de beweging. Hoe 
zorg je dat iedereen gezien wordt? Hoe 
‘bestuur’ je een zo snel groeiende 
beweging goed? Hoe ga je om het 
financiën? Hoe zorg je dat groei niet 
alleen in aantallen, maar ook in diepte 
is? Zomaar wat voorbeelden. Afgelopen 
november is Talitha naar Cambodja 
geweest voor een jaarlijkse meeting 
waar deze en andere vraagstukken op 
tafel lagen. Het was een hele goede tijd. 
Wat heel bijzonder was is dat Mira, de 

voorzitter van ons bestuur, mee kon. 
Tijdens zo’n reis leer je elkaar ineens 
een stuk beter kennen en voor Mira was 
het een bijzondere kans om 
internationale leiders te ontmoeten. Ook 
inhoudelijk waren de meetings echt 
goed. Er werden mooie keuzes gemaakt 
en de ervaring die Talitha en Mira 
hebben opgedaan werken we ook hier 
in Nederland en Europa verder uit. 
Cultuur - ook die van een beweging - 
kun je maar voor een stukje in woorden 
omschrijven. Het komt pas binnen als je 
er bent en het ervaart. Zo is dat met de 
Alongsiders-cultuur niet anders. 

Alongsiders in Nederland loopt lekker! 
We bereiken ontzettend veel mensen. 
De leesplannen waarin we mensen 
meenemen de Bijbel door en hen 
handvatten geven om samen op te 
lopen, worden bijvoorbeeld door meer 
dan 1200 mensen per week gelezen. 
We hebben momenteel op 5 plekken 
een ‘180’ draaien en werken - met 
Angela, ons nieuwste teamlid - aan 
retraites voor jongeren. De 
getuigenissen die we terughoren zijn 
bemoedigend. Er beweegt van alles, en 
dat maakt ons blij en hoopvol. 

Misschien lees je deze nieuwsbrief en 
vraag je jezelf af: Zijn de tools waar jullie 
over schrijven ook iets voor mij? Is The 
180 iets dat ik zou kunnen gebruiken? 
Of die leesplannen, zouden die 
bemoedigend zijn? Hoe kunnen we als 
gemeente met discipelschap aan de 
slag? Mooie vragen! We willen je graag 
helpen om dat te ontdekken. Neem je 
contact met ons op? 

En dan komt de kerstvakantie er alweer 
aan… Grote kans dat je deze 
nieuwsbrief leest terwijl je lekker even vrij 
bent. Geniet ervan! Het is een mooie tijd 
om te her-inneren. We wensen je toe dat 
jouw hart deze dagen verbonden zal zijn 

met het hart van Jezus en met het hart 
van mensen om je heen.  

Op 1 januari - misschien slaap jij dan 
nog even lekker uit - staat Mart-Jan met 
een groep jongeren op Schiphol. Klaar 
voor een tijd van samen optrekken, 
leren, dienen en ontdekken: hoe kan ik 
in m’n eigen omgeving de Heer Jezus 
volgen en voor Hem leven? Wat die 
jongen op de foto in Cambodja doet, 
hoe kan ik dat hier doen? Een visie-reis 
dus. Bid je mee? 

Het is voor Mart-Jan bijzonder om terug 
te gaan. Om deze groep te leiden, 
ervaring te delen en te zien hoe de Heer 
werkt. “Wat een wonder dat ik 
meewerken mag …” (Ken je dat lied?) 
En hij ziet er ook erg naar uit de 
bekende mensen en plekken te zien, en 
van dichtbij te ervaren hoe de 
ontwikkeling doorgaat. 

Er gebeurt veel. Ons gebed is dat we, 
temidden van mooie en goede dingen 
en uitdagingen, tijd zullen blijven nemen 
om de ander te zien en barmhartigheid 
te betonen. 

Dank voor jullie liefde, betrokkenheid, 
steun en gebed! 

Mat een hartelijke groet, 
Mart-Jan & Talitha, Joy, Micha en Amy 

PS: Hoe leuk als ineens Joy’s viooljuf uit Korea met 
haar man langskomt voor een bliksembezoekje..
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